
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comenius Nieuwsbrief 
 
 Stichting Comenius Museum            Maart 2016 
   

      

       Het woord en de waarheid  
       verlengd tot 12 juni 2016! 
 

       Combineer een bezoek aan de tentoonstelling met 
       een boottocht rond de prachtige vesting! 
       De tentoonstelling Het Woord en de Waarheid laat zien hoe de interpretatie 
       van de bijbel door Jan Hus leidde tot protest tegen praktijken in de katholieke 
       kerk. Honderd jaar later herkende Maarten Luther veel van wat Jan Hus naar 
       voren had gebracht. Het verlangen naar meer mogelijkheden om het eigen 
geloof te kunnen beleven, leidde onvermijdelijk tot bloedige conflicten die talloze slachtoffers 
eisten. Te midden van het oorlogsgeweld probeerde Comenius de verschillende partijen bij elkaar 
te brengen. Zijn vaste overtuiging dat mensen tot het goede in staat kunnen zijn, hielp hem hoop 
te houden dat mensen met elkaar in harmonie samen kunnen leven. 
Sinds Comenius is veel veranderd. Maar helaas ook veel niet. De interpretatie van het Woord  
door de een is helaas lang niet altijd ook de Waarheid van de ander. 
U kunt deze boeiende tentoonstelling combineren met een boottocht van Vestingvaart langs de 
vesting en door het nabijgelegen natuurgebied. Natuurlijk kunt u bezoek en boottocht afwisselen 
met een bezoek aan een van de koffie- of eethuisjes in de aantrekkelijke vestingstad Naarden.  
In het geval u met een groep wilt komen op woensdag of donderdag, bestaat er de mogelijkheid 
van een rondleiding.  
Voor een afspraak kunt u contact opnemen via info@comeniusmuseum.nl 
 
 

 

 

Graag brengen wij u op de hoogte van wetenswaardigheden in en rond het Comenius Museum.  
U bent van harte welkom tijdens de openingsuren. Groepsbezoek is ook mogelijk buiten de 
openingsuren. 

 

Monument  
voor Havel  
is nu even  
monument  
voor 
Bořek Šípek 
 
 
Bořek Šípek zou op 13 februari 2016 zijn 
tentoonstelling in het Comenius Museum  
te Naarden openen in aanwezigheid van 
minister Herman van Cultuur. Helaas heeft  
dit niet zo mogen zijn. 13 februari 2016  
werd de sterfdag van Bořek Šípek. 
Tijdens een bezoek aan Praag vonden we  
het monument dat Bořek Šípek maakte  
voor Vaclav Havel.  
Voor Havel bestond maar één strategie om 
problemen op te lossen: praten.  
Bořek Šípek verbeeldde dit gegeven door 
een ronde tafel met een lindeboom, symbool 
van Tsjechië, in het midden en twee stoelen 
met armleuningen aan de tafel.  
Van dit Havel monument staan er nu negen 
verspreid over de wereld. Het eerste 
exemplaar werd opgericht in Washington DC.    
Kort na zijn overlijden werd het Havel 
monument op het Maltezer plein in Praag  
een tijdelijk een monument voor zijn maker: 
Bořek Šípek. 
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Winnaar Comeniusprijs op 13 maart bekend! 
 
Tijdens de uitzending van OVT, het programma over geschiedenis van de VPRO, op 13 maart a.s. 
wordt bekend gemaakt wie de Comeniusprijs 2016 krijgt. In dit radioprogramma zal de 13e maart 
aandacht worden besteed aan het leven en werk van Comenius en de achtergrond van de 
Comeniusprijs. In deze uitzending wordt de winnaar van de Comeniusprijs live geïnterviewd.   
Op 14 maart zal in Trouw een interview met de winnaar verschijnen. 
De Comeniusprijs wordt uitgereikt op de Comeniusdag die om 13.00 uur begint op 
zaterdagmiddag 2 april 2016 in de Grote Kerk van Naarden. 
De Comeniuslezing wordt dit jaar gehouden door prof. dr. Leo Lucassen onder de titel:  
Burgers van éïn wereld; Migratie als normaal menselijk gedrag.  
In zijn lezing zal hij ingaan op de vraag wat beweegt mensen om te migreren. Wat laat het 
verleden zien over de succes en faalfactoren van de grote migratiebewegingen? Is migratie een 
probleem of een oplossing? En last but but not least: hoe verhouden de emoties zich tot de 
feitelijkheid?   
 
Zoals inmiddels traditie is geworden, worden de verschillende onderdelen van de Comeniusdag 
omlijst door prachtige muziek uitgevoerd door professionele musici.  
U kunt zich nog aanmelden voor de Comeniusdag.  
De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht,  
U krijgt de entreekaarten via de mail toegestuurd.   
Meldt u aan: Aanmelden Comeniusdag 2016  
Nadere informatie vindt u op www.comeniusmuseum.nl 
 
 

 
 

DE NACHT VAN NAARDEN 
 

Tegen het prachtige decor van de Vesting 
Naarden, openen de culturele partners op 
vrijdagavond 11 maart 2016 hun deuren voor 
iedereen die ons mooie culturele erfgoed van 
dichtbij wil bekijken! Kom dus een boterbriefje 
met programma halen op het oude Stadhuis, 
ga kennismaken met Comenius, ontdek de 
historie in het Gemeentearchief, word wakker 
op het Strijdtoneel van het Vestingmuseum, 
voel je welkom in de Heksenwaag bij het 
Weegschaalmuseum en sluit af met de Power 
of Love in de Grote Kerk uit het jaar 1969. 
Combineer uw bezoek met een etentje vooraf 
of een drankje na afloop, en kom zoveel 
mogelijk op de fiets! U bent van harte welkom! 
www.facebook.com/nachtvannaarden 
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Tentoonstelling van juli 2016 tot januari 2017 
 

‘Wereldbeeld; de zintuiglijk waarneembare wereld’ 
 

Comenius was de eerste pedagoog die zijn wereld letterlijk in beeld bracht met het doel om jonge mensen in die wereld wegwijs  
te maken. In 150 afbeeldingen met God aan het begin een het Laatste Oordeel aan het einde, schetste hij in 1658 in het  
boek Orbis Sensualium Pictus zijn wereld van natuur, cultuur en samenleving. Veel van deze afbeeldingen kregen een bijna  
iconische waarde en vormden de basis voor de schoolplaten waarmee opeenvolgende generaties hun wereldbeeld vormden. 
Het wereldbeeld uit de Orbis Sensualium Pictus vormt het uitgangspunt voor de komende tentoonstelling in het 
Comenius Museum. In deze expositie worden verschillende edities van dit beroemde boek getoond, maar ook een  
aantal kunstwerken die op het wereldbeeld uit dit boek zijn gebaseerd.  
Hoe brengen hedendaagse kunstenaars de wereld in beeld?  Hoe zien zij de gedachten van Comenius?  Hoe gebruiken zij  
beeld en vorm om hun wereldbeeld over te brengen?  En waarin verschilt die van Comenius? 
Comenius en deze kunstenaars hebben de bijzondere vaardigheid om hun wereldbeeld zo weer te geven dat we de wereld door  
hun ogen zien. Dankzij dit vermogen kunnen kunstenaars mensen aan het denken zetten. En dat is de bedoeling van deze tentoonstelling. 
Vanaf juli 2016 tot januari 2017 is deze expositie te zien in het Comenius Museum te Naarden-Vesting. Daarna zal deze expositie te zien zijn in het 
Comenius Museum in het Tsjechische Uhersky Brod. 
 

Wunderkammer te kijk! 
 

Comenius zag in de natuur de beste leermeester. Kinderen moeten hun kennis opdoen uit bomen 
in plaats van boeken. En als je met de kinderen niet naar de natuur kunt gaan, dan moet de natuur 
maar de school in gebracht worden. Deze gedachtegang leidde ertoe dat nog lange tijd in scholen in  
vaklokalen grote glazen kasten stonden met daarin opgezette dieren, skeletten, schelpen en  
mineralen. Geleidelijk raakten deze collecties in scholen buiten gebruik, alleen al omdat steeds  
meer dieren beschermd werden en de handel erin werd verboden. Veel scholen stootten hun  
collecties af naar het Nationaal Onderwijs Museum waar zij in het  depot belanden. 
Uit deze omvangrijke collectie heeft het Comenius Museum een reeks opgezette dieren, preparaten  
op sterk water en schelpen gekregen onder de voorwaarde dat deze getoond worden aan de bezoekers.  
In de wandelgangen van het Comenius Museum kreeg dit project een eigen naam: de Wunderkammer.  
De werkgroep tentoonstellingen heeft een opstelling gerealiseerd waarin de natuur op een bijzondere wijze het 
museum in is gebracht. Zoals Comenius in zijn Orbis Sensualium Pictus de natuur ordende, tekende en beschreef is  
de Wunderkammer een driedimensionale Orbis Sensualium Pictus geworden.. 
De leerlingen  van de Comeniusschool in Zeist zullen als eersten er letterlijk en figuurljk kennis mee maken….. 
 



 

  

Stichting Comenius Museum 
 
Kloosterstraat 33 
1411RS Naarden 
Tel: 035-6943045 
info@comeniusmuseum.nl 
www.comeniusmuseum.nl 
 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag, 12.00 - 17.00 uur 
 

Gesloten: 
1 januari, 27 april,  25 en 31 december 
 

Toegangsprijzen 
Volwassenen € 5,00.  
Kinderen t/m 12 jaar / Museumkaart gratis.  
Groepen op aanvraag.  
 

Toegankelijkheid 
Het museum is toegankelijk voor minder 
validen en beschikt over een lift. 
 

Vriend worden van het museum  
           

Wunderkammer 
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